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Rotterdam kent veel verschillende religies en culturen. De stichting Veelkleurige Religies Rotterdam
(VRR) wil mensen laten kennismaken met deze rijke diversiteit en met elkaar. De activiteiten van VRR
zijn erop gericht om mensen met elkaars cultuur en de rol van levensbeschouwing daarbinnen, in
contact te brengen. De kennis en dat contact is waardevol om meer begrip te krijgen voor elkaar.

Veelkleurige Religies Rotterdam organiseert hiervoor lezingen, symposia en reizen langs gebedshuizen
zoals moskeeén, mandirs, synagogen en kerken. Vooral voor de Rotterdammers van de toekomst is
het van groot belang om meer te weten van elkaars culturele achtergronden. Daarom richt VRR zich
primair op jongeren, zoals blijkt uit de activiteiten.

Onze doelstelling is: Ontmoetingen tussen mensen met verschillende culturele (levensbeschouwelijke)
achtergronden organiseren en bevorderen; in dialogen werken aan kennisvergroting van en wederzijds
begrip voor ieders achtergrond.

Daartoe organiseert VRR de volgende activiteiten in de periode 2023 - 2024:

1. Op bezoek in gebedshuizen

De kernactiviteit blijft het organiseren van de bezoeken aan gebedshuizen, waar bezoekers een
rondleiding krijgen en informatie over (de dagelijkse praktijk van) de betreffende religie of
levensbeschouwing. Verder kunnen ze hun vragen stellen en in gesprek met de gastvrouw/-heer over
hun persoonlijke beleving. Uiteindelijk draait het om een ontmoeting van mensen en niet om een
uitwisseling van instituties. Kennis over levensbeschouwingen kan ook uit boeken worden opgedaan,
maar inzicht in beleving, in het omgaan met actuele vraagstukken en begrip voor elkaar komen het
beste tot stand door persoonlijk contact.

In de komende periode organiseert VRR bezoeken aan gebedshuizen waardoor 4.500 bezoeken plaats
vinden (volwassenen, leerlingen en studenten) aan een gebedshuis. Het merendeel van deze bezoeken
zijn op verzoek van scholen. De bezoeken aan gebedshuizen kunnen plaats vinden dankzij de
medewerking van verschillende gebedshuizen in Rotterdam, RK- en PKN-kerken, orthodoxe kerken,
migrantenkerken, verschillende moskeeén (Turks, Marokkaans, Somalisch, Bosnisch), Hindoestaanse
mandirs van verschillende religieuze stromingen, boeddhistische centra (Tibetaans, Chinees), de beide
synagogen en een sikh tempel. In deze gebedshuizen verzorgen vrijwilligers van VRR of
gastheren/gastvrouwen van het gebedshuis als deze voor handen zijn rondleidingen aan groepen
bezoekers van verschillende niveaus en achtergrond.

Schoolklassen en groepen betalen in principe zelf een vergoeding van €2,- per bezoeker en per
gebedshuis, met een minimum bedrag van €25,-. Deze vergoeding is noodzakelijk om permanent een
beroep te kunnen doen op de participerende gebedshuizen en ter plaatse een rondleider van de
religieuze gemeenschap te regelen die uitleg geeft.

We willen deze periode de kernactiviteit continuiteit geven, verbreden en versterken.



2. Uitbreiding netwerk van bezoekers
De doelgroep van VRR zijn primair onderwijsinstellingen, die hun leerlingen/studenten binnen het
onderwijsaanbod willen laten kennismaken met (de praktische) invulling van religies en
levensbeschouwingen. We zien nu dat een belangrijk deel van de scholen die meedoen, scholen zijn
die jaarlijks terugkeren. Dat is heel mooi, maar we willen het bereik onder scholen gaan verbreden.

Daarnaast willen we ons aanbod ook openstellen voor andere groepen, zoals mensen uit bedrijfsleven,
verenigingen of ambtenaren. Deze doelgroep zullen we actief gaan werven.

We zoeken ook aansluiting bij bredere ontwikkelingen in de stad, zoals het project ‘Heilige Huisjes’. Bij
de eerste editie in 2022 was VRR al samenwerkingspartner. VRR heeft er toen voor gezorgd dat er
meer diversiteit kwam in het aanbod aan gebedshuizen dat bezocht kon worden. De komende periode
hopen we weer aan te sluiten.

3. Nieuw: een virtueel ECLW

Naast de kernactiviteiten gaan we ook een nieuw avontuur aan. Geruime tijd geleden kwamen we op
hetidee van een ‘Educatief Centrum Levensbeschouwing en Wereldreligies’ — een fysiek centrum waar
bezoekers kunnen kennismaken met diverse levensbeschouwingen en waar diverse activiteiten
kunnen plaatshebben. Dit niet in plaats van, maar ter versterking van de bezoeken aan en activiteiten
met diverse gebedshuizen. Diverse opties zijn verkend om dit fysiek centrum te realiseren. Helaas zijn
deze echter, om verschillende redenen, niet doorgegaan. De pandemie en de maatregelen ter
bestrijding ervan hebben echter de creativiteit gestimuleerd om na te denken over online en/of
virtuele vormen van bezoeken en dus ook over een doorontwikkeling van ons concept voor een
Educatief Centrum Levensbeschouwing en Wereldreligies (ECLW) naar een meer virtuele presentie.

Het idee is dat de virtuele ECLW een online plaats is waar iedereen de nodige informatie kan vinden,
op een aantrekkelijke en uitdagende manier aangeboden, over diverse religies en
levensbeschouwingen. Onze basis is en blijft Rotterdam, maar online zouden we natuurlijk een veel
breder publiek kunnen bedienen. Niet als vervanging van de fysieke bezoeken aan gebedshuizen, maar
als aanvulling en versterking daarvan.

Dit idee vergt nadere uitwerking. Een eerste aanzet is al wel gegeven in een brainstorm met de
werkgroep ECLW, waarin deskundigen van diverse levensbeschouwelijke achtergronden en met
ervaring in het onderwijs deelnemen.

Een ander centraal uitgangspunt is dat vanuit het online aanbod gemakkelijk dwarsverbanden kunnen
worden gelegd met de fysieke bezoeken, die we ook blijven aanbieden: het is niet de bedoeling dat
het online aanbod in plaats van de fysieke bezoeken komt, maar het versterkt. Zo kan het online
aanbod gebruikt worden in de klas om een bezoek voor te bereiden en/of om na een bezoek meer
informatie te achterhalen en verder het gesprek aan te gaan. Hierbij is het ook van belang het aanbod
in te richten op diverse leeftijdscategorieén.

Fysieke bezoeken blijven een essentiéle rol blijven spelen in onze activiteiten. Toch kunnen zich
situaties voordoen waarbij het voor een klas niet mogelijk is om een bepaald bezoek logistiek rond te
krijgen. De mogelijkheid van een online gesprek (via Zoom of een soortgelijk programma) met een
gastvrouw of gastheer in een gebedshuis, die we via het ECLW toevoegen aan ons aanbod, vergroot
de mogelijkheden voor scholen om deel te nemen dus flink.

Het doel is om de komende periode het idee van dit ECLW verder uit te werken, te ontwikkelen en te
realiseren.



Om de VRR activiteiten en bestendiging en uitbreiding daarvan mogelijk te maken zal VRR een
‘kwartiermaker’ aantrekken voor 16 uur per week. De kwartiermaker heeft als taak het
‘aanzwengelen’, uitwerken en opzetten van het virtuele ECLW. Daarnaast ook de codrdinatie van
lopende zaken (denk aan aannemen telefonische verzoeken, behandelen e-mail, beheren website) en
als coordinatie, begeleiding en aanspreekpunt voor vrijwilligers waar ze met vragen, ervaringen en
ideeén terecht kunnen.

Naast de professionele inzet van de kwartiermaker is de inzet van vrijwilligers wezenlijk voor het
realiseren van de activiteiten van VRR. Een uitbreiding van het vrijwilligersbestand is nodig. VRR kan
nu bouwen op een klein team van betrokken en enthousiaste vrijwilligers. Ten behoeve van
verduurzaming en spreiding van de taken onder van vrijwilligers, zeker bij de beoogde uitbreiding van
de activiteiten, is uitbreiding van dit team wenselijk. Ook kan uitbreiding bijdragen aan een breder
netwerk voor het uitzetten van de activiteiten van VRR. De komende tijd zal de kwartiermaker zich ook
hierop richten om meer vrijwilligers te werven.



