
 

 

 

‘Gouden regels’ bij bezoeken aan gebedshuizen 
 

Binnenkort gaan jullie op reis langs Rotterdamse gebedshuizen – jullie zijn van harte welkom!  

Voor een leerzaam en prettig bezoek hanteert Veelkleurige Religies Rotterdam daarbij de onderstaande ‘gouden 

regels’. Bespreek deze van tevoren met de deelnemers.  

In veel verschillende religies en levensbeschouwingen komt de ‘gouden regel’ voor. Dat is een simpele en 

belangrijke regel, die luidt: ‘behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden’. Dit betekent dat je aardig en 

respectvol bent tegen anderen, omdat je zelf ook wilt dat anderen aardig en respectvol tegen jou zijn. Het is 

een manier om goed met elkaar om te gaan en om een fijne sfeer te creëren. Dat geldt ook tijdens een bezoek 

aan een gebedshuis.  

De volgende afspraken geven daar concrete invulling aan:  

• Volg de aanwijzingen op van de gastheer/ gastvrouw van het gebedshuis. 

• Hou rekening met gepaste kleding: geen blote benen, schouders, boezem of buik, geen korte rokken of 

korte broeken. 

• Hou er rekening mee dat in sommige gebedshuizen (moskee, mandir, gurdwara, tempel) gevraagd zal 

worden om je schoenen uit te doen voordat je de gebedsruimte betreedt, of om je hoofd te bedekken 

(synagoge, gurdwara). Het gebedshuis heeft meestal hoofdbedekking die je kunt lenen tijdens het 

bezoek.  

• Gedraag je rustig tijdens het bezoek. 

• Stel gerust al je vragen aan de gastheer/ gastvrouw, maar doe dat respectvol. Wees nieuwsgierig en 

luister naar het antwoord. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar je luistert wel en probeert het te 

begrijpen. 

• Wil je foto’s maken? Vraag het dan aan het begin even aan de gastheer/gastvrouw. Meestal is het geen 

probleem, maar er kunnen situaties zijn waarbij men het liever niet heeft. 

• Ga respectvol om met het gebouw en de inrichting. Uiteraard is beschadiging van meubelstukken of 

andere onderdelen niet toegestaan, dus ook bijvoorbeeld niet ergens op schrijven of krassen. Raak ook 

niet zomaar voorwerpen aan (bijvoorbeeld heilige boeken). Vraag eerst aan de gastvrouw of gastheer 

of dat mag.  

• Is er toch sprake van beschadiging? Veelkleurige Religies Rotterdam draagt daar geen aansprakelijkheid 

voor. De persoon die de schade heeft aangebracht, is er dan verantwoordelijk voor om de schade te 

laten herstellen en de kosten daarvoor te betalen.  


